
Wie had ooit gedacht dat we in 2025 dieren nog op zo'n intensieve manier 
zouden houden als we nu doen. Met alle kennis die we nu hebben, kunnen 
we dat met goed fatsoen niet meer uitleggen aan onszelf, aan de 
toekomstige generaties en aan de dieren. Het kan toch niet zo moeilijk zijn 
om hier met z'n allen de schouders eronder te zetten? Consumenten gaan 
minder vlees eten, boeren krijgen eerlijker betaald voor de producten die ze 
leveren en overheden gaan er eindelijk echt op toe zien dat niet alles draait 
om geld maar dat dierenwelzijn net zo belangrijk is. geef dieren minimaal 
de kans om hun natuurlijk gedrag te kunnen leven. Kees Schepens, de 
veearts die ook varkensboer is laat met zijn varkens zien dat het kan. Ze 
leven buiten, kunnen wroeten, hebben ruimte om te spelen en krijgen deels 
te eten wat in de supermarkt is blijven liggen. Het vlees ligt in de EkoPlaza 
en bij restaurants. En ja, het is iets duurder maar wel eerlijker en ook nog 
groener. Je hoeft niet iedere dag een groot stuk vlees te eten. Vlees was een 
luxe product en dat had het moeten blijven. Te veel vlees eten is niet 
gezond. Ook dat weten we al lang. Waarom dan krampachtig vasthouden 
aan een verouderd verdienmodel dat toch een keer gaat verdwijnen. Laten 
we als Nederland juist voorop lopen hiermee en andere landen met onze 
kennis hiervan dan ondersteunen. Ook dat is een verdienmodel. Kippen 
moeten kunnen scharrelen, varkens moeten kunnen wroeten en kalfjes 
horen buiten in de wei bij hun moeder. Hoorns hebben de koeien niet voor 
niets, net als varkens een staart hebben en kippen een normale snavel. 
Waarom hebben we wel verboden om de staart van honden te couperen en 
mag het bij varkens nog wel? Waarom zien we varkens alleen op plaatjes in 
kinderboeken en niet meer in de wei? Hoe leg je dit soort dingen uit een 
kinderen? Aan jezelf? Begin NU met een ECHT plan te maken om hier 
regels voor te maken. Zonder laffe geitenpaadjes die nergens naar leiden! 


