Sinds ik klein was, heb ik al een groot hart voor dieren. Ik ben opgegroeid met de overtuiging
dat elk dier recht heeft op een goed leven. Daarom maakt dit wetsvoorstel mij boos en
verdrietig. Want het doet alsof het dierwaardige veehouderij wil bevorderen, maar in
werkelijkheid laat het de meest basale noden van kalfjes volledig links liggen.

Wat mij het meest raakt, is dat kalfjes nog steeds direct na de geboorte bij hun moeder
weggehaald mogen worden. Terwijl wetenschappers allang hebben aangetoond hoe essentieel
die moederband is voor hun gezondheid en welzijn. In een echt dierwaardige veehouderij
blijven koe en kalf bij elkaar. Punt. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn.

Ook het sociale gedrag van deze dieren wordt volledig genegeerd. Kalfjes zijn kuddedieren.
Ze hebben elkaar nodig. Toch mogen ze volgens dit voorstel nog steeds alleen opgesloten
worden in kleine hokken. Dat is pure isolatie, en het is hartverscheurend.

Dan is er nog de weidegang — of eigenlijk: het gebrek daaraan. Grazend in de wei, dat is wat
runderen van nature doen. Maar deze wet verplicht dat niet eens. Sterker nog, veel stierkalfjes
zullen hun hele leven opgesloten blijven in kale, betonnen stallen zonder ooit buitenlucht te
zien. Dat is geen leven.

Wat me ook woedend maakt, is hoe er wordt omgegaan met hun voeding. In de vleesindustrie
krijgen kalfjes expres te weinig ijzer, zodat hun vlees “bleek” blijft. Het gevolg:
bloedarmoede, maagzweren, pijn. Ze krijgen onvoldoende ruwvoer, terwijl dat juist essentieel
is voor hun gezondheid. Dit is geen verzorging — dit is mishandeling.

En alsof dat nog niet genoeg is, liggen ze ook nog op harde, vieze roostervloeren vol mest.
Geen stro, geen zachte plek, geen rust. Elk dier verdient ten minste een schone, comfortabele
plek om te liggen.

Tot slot: frisse lucht en zonlicht zouden geen luxe mogen zijn. Elk dier hoort naar buiten te
kunnen. Zonder toegang tot buitenlucht is elke vorm van veehouderij per definitie
dieronwaardig.

Deze wet stelt zich voor als stap vooruit, maar in werkelijkheid is het een stap achteruit voor
het welzijn van kalfjes. Ik maak hier bezwaar tegen, omdat we beter kunnen. Omdat we beter
moéten. Voor de dieren, en voor iedereen die gelooft dat dieren meer zijn dan
productiemiddelen. We zijn Nederland, koploper op zoveel gebieden, we hebben een



voorbeeldfunctie. Alsjeblieft, laat dit niet gebeuren en wees het voorbeeld wat we allemaal
nodig hebben.



