Dag Mevrouw Wiersma,

Ik vroeg mij af of u een hond of kat hebt?

Als uw antwoord ja is moet u toch weten- tenminste als u n beetje gevoel hebt voor

t welzijn van t dier wat t nodig heeft om n beetje waardig te leven.

Daarom vraag ik u héél héél alsjeblieft of u er voor kunt zorgen dat varkens wat
meer bewegingsvrijheid krijgen en wat meer zuurstof en naar buiten kunnen. Wat
dacht u met de zomerse temperaturen van de laatste zomers in die potdichte
megastallen waar de varkens opgepropt op elkaar liggen en hun hitte niet kwijt
kunnen? Niet om aan te zien!!!! Het enige daglicht en buitenlucht is richting
slachthuis. Vrachtwagens volgepropt met vet viees ipv. levende wezens die gevoel
hebben en super intelligent zijn. Hebt u wérkelijk t lef om dit gaande te houden ter
wille van de winst. Waar is t geweten, de ethiek????

En dan die vreselijke inseminatie van zeugen. Alsmaar zwanger zijn en zich
nauwelijks kunnen bewegen tussen harde strakke stangen staand- en als t varken
eenmaal ligt kan t niet meer overeind- op een harde viloer en haar biggetjes niet
kunnen verzorgen. Hebt u wel eens in zo'n stal gekeken? Hebt u gezien hoe de boer
een varken wat net bevallen is weer zwanger maakt? Dan zou u wellicht hier
anders naar kijken. Men noemt t kraamkooi- hoezo kooi? ik noem t n afschuwelijke
gevangenis en voor t moedervarken een diep, diep triest leven, weerloos en volledig
overgeleverd aan de materialistische geld verdienende boer. Laat u zo menselijk
zijn dat u begint met bewustzijn betreft t ongezonde, massaal gekweekte en gefokte
viees en tegelijkertijd dit BELEID NIET MEER TOE TE STAAN.

Dieren slachten die een normaal leven hebben gehad, zodat ook wij als mens er
wat gezonder van worden. Er is dan minder antibiotica en andere medicijnen nodig
voor de dieren wat ook ons ten goede komt. Ik hoop van harte dat u als u vanavond
naar bed gaat hier serieus een besluit over hebt genomen. Dat wij als mens niet
langer weg kunnen- en mogen kijken van t leed wat in de grote dichte stallen

gebeurd.



Dank u wel voor t lezen van deze brief-

Groeten van Mevrouw Mieke uit Den Bosch



