Beste lezer,
Dank voor de gelegenheid om te reageren op het voorgestelde besluit.

Ik maak me ernstig zorgen over de uitwerking van deze wet. De overheid belooft dat
dieren in 2040 dierwaardig behandeld moeten worden, zij moeten hun natuurlijke gedrag
kunnen uitoefenen. Dat kan alleen als daar eenduidige en ambitieuze regels voor
worden vastgesteld die bovendien snel worden ingevoerd. Het lijkt me geen goed idee
om het lot van de dieren over te laten aan degenen die geld verdienen over hun ruggen.
Een plantaardige toekomst is, in mijn ogen, de enige weg voorwaarts. Maar tot het zover
is vraag ik me af hoe we kunnen voorkomen dat we, met deze wet, weer terug in de tijd
belanden en dat dieren nog langer moeten lijJden onder de hebzucht en het economisch
belang van mensen?

Hoe kan het dat wij, anno 2025, het systeem weigeren aan te passen aan wat dieren
nodig hebben? Terwijl het al lang anders kan. Zie bijvoorbeeld de caring farmers:
https://caringfarmers.nl.

Ik vind het beschamend dat dierenwelzijn een ondergeschoven kind is op de agenda.
Vergeleken met klimaat en stikstof problemen. Zou het komen omdat we weg willen
blijven kijken? Omdat we de pijn en het leed eenvoudigweg niet onder ogen willen
komen? Ik moet denken aan de documentaire: The Last Pig van Allison Argo waarin we
een varkensboer zien op weg naar de laatste keer dat hij zijn varkens naar de slacht
brengt. De worsteling, de immense pijn van deze man, de haast poétische setting. Het
geeft je te denken en je voelt mee! Hoe onbeschrijflijk moeilijk het is om moedwillig
andere levende, voelende wezens (varkens in dit geval) voortijdig de dood in te jagen.
Voelde iedereen het maar zo. Denkt u inmiddels: dit hoort niet echt bij een reactie op de
consultatie, waar gaat dit over? Jawel! Dit hoort er juist wel bij. Ik weiger te geloven dat
iemand die dit leest niet geraakt wordt. Of in ieder geval nieuwsgierig is om verder te
denken en kijken. Ik vertrouw op een nieuwe toekomst vol zachtheid voor mens en dier,
het gezonde verstand dat weer gebruikt wordt over hoe het anders en gelijkwaardig kan.
Als we anders gaan kijken dan kan de mens zelfs weer positief bijdragen. Alle leven is
bedoeld om te floreren. Zie: https://www.teamingwithlife.info/programmaoverzicht

Ik verzoek u, herzie het voorstel volledig en neem de behoeften van het dier als
uitgangspunt. Toon moed en wees radicaal, nu is het moment. Maak direct een einde
aan ingrepen om dieren aan te passen aan de omgeving. Geef dieren de kans om voor
hun eigen jongen te zorgen. Zorg voor alle ruimte die nodig is zodat ze buiten kunnen
wroeten, modderbaden of stofbaden.

Voorkom het volgende:

Moedervarkens die nog steeds mogen worden vastgezet in stangen zonder
bewegingsvrijheid.

Varkens die nog steeds geen toegang krijgen tot buiten, en niet kunnen wroeten of
modderbaden.



Kalfjes die nog steeds direct na de geboorte worden weggehaald en in kleine iglo's gezet.
Kippen die nog 10 jaar in kooien gehouden mogen worden en geen toegang krijgen tot
buiten.

Neem andere dieren, zoals eenden en vissen, op in het wetsvoorstel, er wordt nu niet
naar hen omgekeken. Hun welzijn is momenteel erbarmelijk. Eenden moeten kunnen

zwemmen en vissen moeten in de zee leven.

Hartelijk dank voor uw aandacht. Ik vertrouw erop dat u een positief verschil zult maken
in het belang van de dieren.

Met vriendelijke groet,



