
Een dier heeft geen recht op een gezond leven omdat wij als mensen zo graag vlees 
op ons bord willen. Dat is super  egoïstisch van ons, de mens. En nu komt Wiersma 
met deze plannen.  

Dieren hebben recht op een leven zoals ze dat zouden hebben zonder ingrijpen van 
de mens. Dan praten we pas over natuurlijk gedrag en een dierwaardig bestaan. 

Wiersma zou plannen moeten gaan maken om ons egoïstische luxe probleem aan te 
pakken. Het probleem ligt bij de consumptie van de mens en niet het dier. Stop 
dierenleed. Als mens zijnde ben je niet dagelijks dierlijke producten nodig om een 
gezond leven te hebben. Verander het gedrag van de mens en geef dieren hun leven 
terug. 

 Geef dieren hun stem terug! Stop deze krankzinne plannen van Wiersma! 


