
Een dieptepunt in onze samenleving! 

De manier waarop wij vinden dat er met dieren omgegaan mag worden is ronduit 
schokkend. 

Veel dieren worden op een gruwelijke manier mishandeld en leven vaak in een 
absolute hel. 

Dat geldt voor het overgrote deel van de dieren in de vee-& pluimveehouderij, 
visvangst, zuivelindustrie, dieren die gebruikt worden voor proeven. 

De omstandigheden zijn onnatuurlijk en vaak erbarmelijk. 

Het is sowieso onbegrijpelijk waarom het volkomen geaccepteerd is dat we dieren 
een afschuwelijk leven geven, ze vaak op zeer ellendig en lang transport worden 
gezet en dan een verschrikkelijke dood tegemoet gaan. 

Het is één grote lijdensweg, en dit puur uit economisch belang, het is dieptriest dat 
we als land geen enkel gevoel meer hebben wat we de dieren aandoen. 

Daarbij komt dat heel veel van deze ellende ook nog totaal onnodig is als je de 
cijfers leest hoeveel vlees, eieren en zuivelproducten er weggegooid worden omdat 
het over de datum is. 

Moet je indenken dat je als dier een hel van een leven hebt gehad, geslacht bent en 
vervolgens in de vuilnisbak beland. 

Het is mij een absoluut raadsel dat er niet ingegrepen wordt in deze ellende!! 

In plaats dat er duidelijke regels komen om dieren in hun natuurlijk habitat te laten 
leven en natuurlijk gedrag te kunnen laten hebben, wil minister Wiersma vasthouden 
aan het martelen van dieren. 

Ik vind dit onacceptabel, het is een grote schande! 

Willen we als land verbeteren dan is één van de eerste dingen ons realiseren dat we 
niet boven de natuur staan maar er onderdeel van zijn. 

Nederland doet het op allerlei lijstjes intens slecht, belabberde luchtkwaliteit, pfas 
overal, veel te weinig natuur, biodiversiteit die achteruit holt, een meststapel waar we 
geen raad mee weten, pesticides waarvan intussen aangetoond is dat we er ziek 
van worden, dierenziektes die uitbreken, stalbranden waar tienduizenden dieren per 
jaar levend verbrand worden en ga zo maar even door. 

In plaats dat demissionair minister Wiersma grote positieve stappen maakt voor 
verbetering wil zij doorgaan met o.a. krappe stallen, kraamkooien, diertransporten en 
alle andere ellende die nu als volkomen normaal wordt gezien. 

Je zal maar een dier zijn waar geld aan te verdienen is, dan is in veel gevallen je 
leven vergelijkbaar met een concentratiekamp!  


