
Wie wel eens een rotte wilde zwijnen is tegenkomen, weet wat een varkenswaardig leven is. 
De hele dag buiten, zo nodig schuilen onder struiken en bomen, wroeten om eten te vinden, 
in een zoel een modderbad nemen tegen huidparasieten, spelen, ruzie maken, maar je altijd 
veilig weten in de groep. 

Als ik twee keer per jaar van Driebergen naar Maarssen fiets, kom ik bij De Bilt langs een 
biologische moestuin waar een club zwartige varkens naast woont. Het hele jaar buiten. Ze 
hebben de beschikking over koepelvormige stalletjes, waar ze met warm weer vaak gezellig 
lijf-aan-lijf in liggen. En verder: wroeten, eten, achter elkaar aanhollen om te spelen of een 
ruziezoeker te verjagen – kijk, zo hoort het. 

Niks gecoupeerde staarten of de dreiging van stalbrand. Geen beklemmende omheining 
voor bevallende zeugen. Maar gewoon actieve, blije dieren die zichzelf kunnen zijn. 


