
Het is schandalig hoe er met de dieren in de vee-industrie wordt omgegaan. Zij hebben recht op 
een diervriendelijk bestaan waarbij ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Er moet 
voldoende ruimte binnen en buiten zijn zodat hun korte leven zo diervriendelijk mogelijk verloopt. 
Ook deze dieren hebben gevoel en emoties. Hier wordt helemaal aan voorbij gegaan. Het gaat 
alleen maar over geld verdienen. Als dat het belangrijkste is, verhoog de prijzen voor vlees 
gigantisch zodat het een luxe product wordt voor de happy few. De veestapel zal kleiner worden 
waar iedereen baat bij heeft en misschien is het nog niet te laat om onze leefomgeving en 
luchtkwaliteit te herstellen. 


