
Amsterdam, 22 juli 2025 
 
Geachte minister Wiersma en andere betrokkenen, 
 
Hierbij wil ik u met klem vragen het welzijn van dieren in de veehouderijsector te verbteren. 
Met name varkens hebben een onwaardig leven. Het onderscheid tussen het DNA van mens en 
varken is minimaal. Wij maken veel gebruik van de goede eigenschappen van varkens, zowel in 
laboratoria als voor onze dagelijkse maaltijd. Het zou gepast  zijn om dankbaarheid te tonen voor 
het lijden van deze dieren die ons bestaan ondersteunen door iets terug te doen voor hun welzijn. 
Neemt u daarom a.u.b. maatregelen om: 

• De luchtkwaliteit in stallen te verbeteren zodat de ogen van de varkens niet beschadigd 
raken in hun toch al korte leven dat nu een grote lijdensweg van verveling in stankstallen is. 

• De stal/leefruimte te verbeteren, en hun speeltjes te geven zodat zij elkaar niet hoeven te 
bijten uit verveling. 

• Mutilatie zoals staarten afbranden te verbieden. Dat is gewoon marteling.  
Marteling zouden wij als  als mensheid niet mogen tolereren. Laten wij een voorbeeld 
geven in de wereld hoe het anders kan. Uw partij heeft veel steun uit Christelijke hoek 
gekregen. Laten uw stemmers de woorden uit de Bijbel dan ook toepassen, er naar leven, 
anders stelt hun geloof niets voor en is Geld de nieuwe God geworden. 

• De termijn voor kraamkooien onmiddellijk te beëindigen.  
Het is hartverscheurend om deze praktijk te zien. Het varken is geen zielloos product, 
maar een wezen dat baart en recht heeft haar jongen op dierwaardige wijze te verzorgen. 
Daarom moet te vroeg spenen verboden worden en de kraamkooien afgeschaft. 

 
Alles wordt eenvoudig als u het dier, het varken in dit geval, niet uitsluitend beziet vanuit 
winstbejag. Wij zijn een rijk land en na de VS het tweede exportland. Wij exporteren nu ellende-
vlees over de ruggen van dieren die al bestonden voordat de mens op aarde was.  
Waar halen wij het recht vandaan andere wezens in een niche te drukken?  
Waarom zijn wij onverschillig t.o.v. over hun welzijn?  
Waarom bezien wij het dier bezien als een product zonder gevoel, zonder pijn, zonder emoties.  
Kunt u dit verantwoorden?  
 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de film en tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum van 
Kadhir van Lohuizen “Food for thougt” over de export in ons land. 
 
U bent in een belangrijke positie. U kan het tij nog keren met menswaardige maatregelen. 
Wij zijn onderdeel van de natuur, het is niet anders. Zorg voor dieren zal tevens de gehele mensheid 
ten goede komen.  
Ik reken er op dat de stem van uw hart en van uw verstand beide zullen spreken.  
Laat Nederland een voorbeeld zijn voor een rechtvaardigere wereld.  
 
Hoogachtend 
 
Een zeer bezorgde Nederlandse burger 
 
 
 
 


