
Hierbij reageer op de dieronwaardige plannen van Wiersma. 

Ik doe dit niet zomaar maar omdat het me al jaren tegenstaat op welke manier er vee wordt 
gehouden in Europa en de rest van de wereld om nog maar te zwijgen over diertransporten. 
Veel mensen beweren dat ze van dieren houden maar dan hebben ze het niet over koeien, 
kalfjes, schapen, lammetjes, varkens, biggen, geiten, kippen, kuikens, ganzen, eenden en alle 
andere dieren die men wenst te consumeren. 
Mijn man en ik hebben al jaren geleden besloten dat we geen vlees meer wilden eten en 
gelukkig kennen we verscheidene mensen die daar ook klaar mee zijn. Ook het eten van vis 
vinden we niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. 
Ik begrijp niet dat bewindslieden in Nederland voorbijgaan aan de natuurlijke behoeften van 
dieren. In feite komen die behoeften min of meer overeen met de behoeften van mensen 
zoals lekker kunnen liggen, ongehinderd rondlopen, aangeraakt worden, beschutting tegen 
de zon en regen, gezond eten, samen zijn en naar buiten kunnen. 
Het enige wat telt bij de huidige veeteelt is geld. 
Het laatste dat ik wil zeggen is dat ik grote bewondering heb voor de boeren die een andere 
en betere weg zijn ingeslagen. Daar zouden er meer van moeten zijn! 


