
De plannen van minister Wiersma zijn voor mij volledig onacceptabel. Als mensen 
zijn wij nog altijd rentmeesters van de aarde. Ooit was dit een credo van het CDA, 
dat inmiddels echter tot de meest dieronvriendelijke partijen behoort en alleen FVD 
nog achter zich laat. Juist CDA politici zouden zich dagelijks moeten realiseren dat 
we deel uit maken van een groot levend en bezield geheel waarin de mens als 
‘animal rationale’, de verantwoordelijkheid is toebedeeld om zorg te dragen aan het 
welzijn van al het leven. Als wij, maar in de eerste plaats politici via hun 
beleidskeuzes, die verantwoordelijkheid blijven veronachtzamen, zullen we daar 
uiteindelijk de rekening voor gepresenteerd krijgen, alleen al omdat ons bestaan 
voortduurt bij de gratie van een bloeiende biodiversiteit. Maar er zit vooral ook een 
moreel aspect aan. 

Waarom zouden varkens geen uitloop meer nodig hebben, zo basaal, terwijl de 
westerse mens recht meent te hebben op tal van zaken die van geen enkele 
toegevoegde waarde zijn of zelfs de geestelijke en lichamelijke gezondheid schaden. 
Vindt de minister een varken niet meer dan een productiemiddel dat uitsluitend ten 
dienste staat aan de mens? Waarbij krappe stallen en kraamkooien de efficiency 
bevorderen? 

Een varken is een intelligent en sensitief wezen. Waar denkt de minister het recht 
aan te ontlenen om varkens alle recht op levensvreugde te mogen ontnemen, terwijl 
de decadentie van de westerse mens alleen maar toeneemt? In Noorwegen, Zweden 
en Zwitserland zijn kraamkooien inmiddels verboden. We zouden er als boeren en 
burgers van Nederland niet niet één woord aan hoeven te wijden. 

Ik ben afkomstig uit een boerenfamilie. En ik heb nog een mooie foto van een 
oudtante met een zeug. Als haar varkens drachtig waren, kroop ze ondanks haar 
handicap in het hok om hun bij te staan bij de bevalling en zorgde ze voor voldoende 
comfort voor de moeders en de biggen. Ondenkbaar dat ze de biggen vroegtijdig bij 
hun moeders zouden hebben weggehaald. Ze was begaan met haar dieren en dacht 
daarbij terecht ook aan haar eigen welzijn. Haar kleinzoon is nu de trotse eigenaar 
van de boerderij. Hij is niet arm. What is good for the hive, is good for the bee. Een 
mooi adagium, ontleend aan de sociale structuur van een bijenvolk. 

Laten we een voorbeeld aan de bijen nemen en de varkens een menswaardig 
bestaan gaan bieden. 

 

 

 

 

 

 


