
Geachte minister Wiersma, 

Met grote verbijstering heb ik vernomen dat het welzijn van varkens in de veehouderij 
geen prioriteit lijkt te zijn binnen uw beleid. Dat raakt mij diep. 

Daarom wil ik u met deze brief dringend oproepen tot compassie en bezinning. 
Varkens zijn intelligente en gevoelige dieren die recht hebben op een leven dat hun 
natuurlijke gedrag toestaat: vrij kunnen rondlopen, niet opgesloten zijn in kooien, en 
een gezonde band onderhouden met hun moeder. Zou u dit niet ook wensen voor 
uzelf of voor een dierbare? 

Ik vertrouw erop dat u uw hart openstelt voor andere diersoorten en dat u mijn 
verzoek serieus neemt. Alleen met daadkrachtige maatregelen kunnen we hun leven 
wezenlijk verbeteren. 

Met vriendelijke groet, Karin 

 


