
Meneer Wiersma, 
 
U laat mij in verwarring achter. Hoe kan een mens van vlees en bloed dit beleid steunen? Hoe kunt u 
zoogdieren, dat wil zeggen, dieren die op dezelfde wijze zijn; bevrucht, in de baarmoeder tot levend 
wezen ontwikkeld, levend geboren en gezoogd zoals u en ik laten behandelen als producten? De 
biggen worden met (hopelijk voor u) dezelfde moederliefde grootgebracht als u en ik.  
Als varkens, een hoog intelligent en gevoelig zoogdier, de kans zouden krijgen om hun kroost vrij te 
zogen en opvoeden natuurlijk. Want nu zijn varkens opgesloten in concentratiestallen. Met op zo 
klein mogelijk oppervlak zoveel mogelijk dieren.  
 
Dat kan toch niet? Nee, meneer Wiersma, dat kan niet. Uit fatsoen niet. U kunt er wat aan 
veranderen. Ga de geschiedenis in als de man die opstond voor de rechten van zoogdieren. Niet als 
de man die dieren willens en wetens mishandeld. Uit economisch belang van een heel foute sector.  
 
Met de beste wensen voor een betere wereld, te beginnen bij u en mij. 
 


