Geachte heer/mevrouw,

De beschaving van een land is af te meten aan dierenwelzijn.... Dat is in Nederland ver, heel
ver te zoeken! Want een varken moet kunnen wroeten, een koe moet kunnen grazen in de
wei en een kip moet kunnen stofbaden. In dit voorstel krijgt geen enkel dier het recht om
buiten te komen. Zelfs daglicht blijkt voor een aantal diersoorten teveel gevraagd. U wilt
toch de wind in uw haren voelen als u buiten bent??? Een dier ook. Stop met het willen
voeden van de wereld. Een varken van 100 kilo mag levenslang worden opgesloten in een
hok met nog geen vierkante meter ruimte per dier. Legkippen nog tot 2035 in kooien. En een
pasgeboren kalfje twee weken lang moederziel alleen in een hokje. Dit is niet dierwaardig. Ik
roep u op deze plannen in te trekken en met een nieuw voorstel te komen.



