
Een varken moet kunnen wroeten, een koe moet kunnen grazen in de wei en een kip moet 
kunnen stofbaden. In dit voorstel krijgt geen enkel dier het recht om buiten te komen. Zelfs 
daglicht blijkt voor een aantal diersoorten teveel gevraagd. Een varken van 100 kilo mag 
levenslang worden opgesloten in een hok met nog geen vierkante meter ruimte per dier. 
Legkippen nog tot 2035 in kooien. En een pasgeboren kalfje twee weken lang moederziel 
alleen in een hokje. 

Ook het geven en ontvangen van moederzorg is een basisbehoefte. Niet alleen voor mensen, 
maar voor alle dieren. Maar volgens deze plannen mag een kalfje nog steeds direct bij haar 
moeder worden weggehaald en veertien dagen moederziel alleen worden opgesloten in een 
hokje. Een kalfje krijgt een speen om uit te drinken. En een kuiken krijgt een warmtelamp in 
plaats van haar moeder. 

Dit is allemaal niet dierwaardig. Ik roep u op deze plannen in te trekken en met een nieuw 
voorstel te komen. 

Bedenk daarbij tevens dat al méér dan twintig jaar kabinet na kabinet belooft dat er een einde 
zal komen aan pijnlijke ingrepen bij dieren. Het afknippen en afbranden van biggenstaartjes, 
het afbranden van hoorns bij piepjonge kalfjes, het castreren van biggetjes. Maar volgens dit 
voorstel komt er geen einde aan het castreren van biggen. Gaat het afbranden van hoorns bij 
kalfjes in ieder geval nog door tot 2040. En is het door alle financiële en praktische 
randvoorwaarden nog maar de vraag of er wel echt een verbod komt op het afbranden van 
staartjes in 2030. 

Dit is niet dierwaardig. Ik roep u op deze plannen in te trekken en met een nieuw voorstel te 
komen. Het is godvergeten schande dat de overheden in het inmiddels door zowel de 
landbouw als de (pluim)vee-industrie door en door vergiftigde milieu in dit landje vooral 
blijven wegkijken van enorm dierenleed en de dierkwellende industrie geen vingerbreed in de 
weg legt om de zakken te kunnen blijven vullen ten koste van zo ontzettend veel dierenleed!! 
Te bizar om al die dierenvermeerdaars met hun loodsen vol 100.000den dicht op elkaar 
gepropte dieren nog steeds ‘Boeren’ te blijven noemen terwijl zij in niets nog van doen 
hebben met het echte boerenbedrijf dat kleinschalig opereert en dat doet met oog voor 
dierenwelzijn en in harmonie met de behoeften van de aangrenzende natuur. Dàt zijn nl de 
èchte boeren en niet de nepboeren met hun mega loodsen ( geen stallen!!! want dat is puur een 
eufenisme!). HET IS EEN GROTE SCHANDE HOE IN DIT LAND MET 
PRODUCTIEDIEREN WORDT OMGEGAAN. En blijkbaar tellen al deze dieren even niet 
mee als zijnde onderdeel van hun god’s schepping waarover zij zouden moeten hoeden.  

Ik roep u niet alleen op deze plannen in te trekken en met een nieuw voorstel te komen maar 
ik maan u zelfs daartoe!! U komt er niet meer mee weg om hier wederom handjeklap  met de 
landbouw, (pluim)vee-industrie  en de beroeps’zeeleeg- visserij te plegen. 

 


