
In 2025 staan we voor een moreel en maatschappelijk keerpunt: hoe gaan we om met de 
dieren die volledig van ons afhankelijk zijn? De manier waarop een samenleving met dieren 
omgaat, zegt veel over haar beschaving. Een land dat zich humaan en verantwoordelijk opstelt
tegenover dieren, toont moreel leiderschap en empathie — waarden die juist nu van 
onschatbare waarde zijn.

Dieren hebben gevoel, emoties en sociale behoeften. Toch worden kalfjes vaak direct na de 
geboorte van hun moeder gescheiden, leven kippen in overvolle stallen en zien varkens nooit 
daglicht. Dit staat haaks op wat we tegenwoordig weten over dierenwelzijn. Daarom is het 
hoog tijd dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Wij bepalen hun leefomstandigheden — 
en dus is het aan ons om hen een leven te geven dat recht doet aan hun aard.

Een dierwaardig bestaan betekent dat kalfjes zo lang mogelijk bij hun moeder mogen blijven, 
dat kippen kunnen scharrelen en vleugels kunnen spreiden, dat varkens kunnen wroeten en 
spelen, en dat koeien buiten in de wei kunnen grazen zoals hun natuur dat vraagt. Dieren 
verdienen ruimte, rust en respect. Niet alleen omdat het beter is voor hen, maar ook omdat het
ons menselijker maakt.

Een rechtvaardige omgang met dieren is geen idealisme, maar een noodzakelijke stap richting
een duurzame en ethische toekomst. Als samenleving kunnen we niet langer wegkijken. Wie 
niet spreekt voor hen die dat niet kunnen, verliest een stukje menselijkheid.

Laten we daarom kiezen voor compassie, voor verantwoordelijkheid — en voor beschaving.


