
Mijn haren gaan overeind staan van die milieu fanatico's, die deze consultatie 
welke bedoeld is voor alle omwonenden van Schiphol (dus niet alleen de zeikerds)
proberen te kapen.

Ik verwijs daarbij naar de anonieme reactie uit Leiden van 29 mei 2024 (10:20). 
Want degene die deze reactie geschreven heeft heeft het echt verkeerd begrepen. 
Als alleen dat soort reacties toegestaan worden dan levert dat een heel 
vertekend beeld op, dan lijkt het alsof alle omwonenden overlast ondervinden. 
Terwijl dat helemaal niet zo is, het zijn slechts een handjevol mensen die niks 
beter te doen hebben dan klagen dat ze overlast hebben.

En dat zal best zo zijn, ze zullen best overlast hebben. Maar dat is hun eigen 
schuld, Schiphol is al zowat honderd jaar oud. Het lag er al toen ze er kwamen 
wonen, ze zijn bewust in de herrie komen wonen. En maar zeiken! Schiphol doet al
heel veel om de overlast te verminderen en deze maatregelen gaan ook veel 
bijdragen. Maar deze mensen zijn daar ziende blind en horende doof voor, ze 
willen het niet zien. Ze hebben hun vooroordeel al klaar, ze hebben overlast 
omdat ze overlast willen hebben. Dan hebben ze wat om over te zeiken.

Om het probleem op te lossen moet je dus niet Schiphol aanpassen, je moet die 
klagers kwijt zien te raken. Bied ze een verhuisvergoeding aan zodat ze geen 
omwonende van Schiphol meer zijn. Heel simpel, als ze kunnen aantonen dat ze 
verhuizen naar een locatie die niet in de buurt van een vliegveld ligt dan 
betaalt de overheid mee aan de verhuiskosten. Dat kost een schijntje van de 
maatregelen die nu getroffen worden en die, hoe effectief ook, het perspectief 
van de klagers niet gaan veranderen.

Ik woon ook vlakbij Schiphol, ik hoor ook vliegtuigen. Ik klaag niet, ik heb er 
immers zelf voor gekozen. Schiphol was er al voordat ik hier kwam wonen. En het 
is al veel stiller dan het geweest is. Ik merk dat, de klagers merken het niet. 
Omdat ze dat in hun perspectief geblokkeerd hebben, ze willen het niet zien.

Ik juich de stappen toe die nu gezet worden, want ook ik wil minder lawaaiige 
vliegtuigen over mijn huis. En ik moet ook realistisch zijn, de hoeveelheid 
lawaaiige vliegtuigen is de laatste jaren afgenomen. Die lijn moet doorgezet 
worden. Niet minder vluchten in totaal, wel minder lawaaiige vluchten.

Van de verhuisvergoeding die ik eerder voorstelde zal ik dan ook geen gebruik 
maken, ik woon hier naar m'n zin. Maar het zo wel een probleem oplossen dat ik 
niet meer het gezeik over geluidsoverlast hoef aan te horen, daar heb ik veel 
meer overlast van dan van de vliegtuigen.


